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Waarvoor God mij heeft bestemd
door Arie van der Stoep

Ik ben op weg! Op weg naar het doel dat God voor mij heeft bestemd. Dat doel is iets onmetelijk

groots. Te groot eigenlijk voor een eenvoudig mens zoals ik. Maar Hij zal maken dat ik het toch

bereik. Want Hij is God!

Maar eerst moet er iets anders gebeuren. De Koning moet komen! (1) Dat is Hij die het Lam is,

gestorven aan het kruis. Het Lam dat heeft overwonnen over de sterkste machten op deze aarde: de

zonde, de satan, de dood en het dodenrijk. Zij zullen zich verenigen, maar geen stand kunnen houden.
(2)

Onverbrekelijke eenheid

Ze zijn al bezig. Lees het nieuws maar. Maar ze weten niet dat ze al verslagen zijn door Hem (3) en

vandaag verslagen worden door hen die in Hem geloven. (4) Als teken van zijn overwinning zit Hij

vandaag in de troon bij de Vader. Daar bereidt Hij het moment voor, dat Hij terugkomt, het moment,

dat ook ik deel mag hebben aan zijn troon. (5)

Moet ik dan zo blij zijn met die troon? Ja! Omdat die troon de overwinning zichtbaar maakt over alles

waarin ik vandaag nog zwak ben. Want nu heb ik nog te maken met die sterke machten. Maar dán zijn

zonde, karakterzwakheden, lichamelijke, psychische en geestelijke gebreken en kwetsbaarheden en

noem maar op, overwonnen. En alles wat vandaag een bedreiging of een verleiding voor mij is, is dan

voorbij. (6) Ze zijn er dan gewoon niet meer.

Die troon drukt de volledige, eeuwige en onverbrekelijke eenheid uit die ik dan zal hebben met Jezus

en de Vader.

Zijn doel voor mij

Bovendien vormt hij de beloning die Jezus mij zal geven voor het volgen van Hem. Die troon drukt zijn

goedkeuring uit. En is dat niet de mooiste beloning die je kunt krijgen? Dat Hij zal zeggen: ‘Wèl

gedaan, jij, goede en getrouwe dienstknecht, ga binnen in de vreugde van je Heer’? (7)

Die troon is de bevestiging van wie ik vandaag voor Hem ben. Dat Hij heeft gezien hoe ik naar Hem

verlang en ernaar uitzie, om Hem te ontmoeten. Hoe ik mij voorbereid op die ontmoeting, door mijn

leven daarop en dus op Hem te richten. (8) Dank U, Heer, voor uw genade voor mij!

Heb ik dat allemaal al gekregen? Nee, maar ik jaag ernaar. Ik wil het bereiken! Want het is wel dát,

waarvoor Hij mij heeft bestemd. (9)

Uit de Bijbel:

(1) 1 Korintiërs 15:25.

Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.

(2) Openbaring 17:14.



Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen - want Hij is de Heer van

de heren en de Koning van de koningen - en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en

gelovigen.

(3) Colossenzen 2:15.

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

(4) Openbaring 12:11.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij

hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

(5) Openbaring 3:21.

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten

ben met mijn Vader op zijn troon.

(6) Openbaring 7:(13-)17.

... en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

(7) Matteüs 25:21, 23.

... Wèl gedaan, jij, goede en getrouwe slaaf...; ga in tot het feest van uw heer.

(8) Hebreeën 12:14.

Jaagt naar ... de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien.

(9) Filippenzen 3:12-14.

Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook

grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.
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